
 

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 

Câu 1: Tóm tắt văn bản “Cô bé bán diêm” của nhà văn An-đéc –xen thành một 

đoạn văn ngắn khoảng 7- 10 dòng? 

Câu 2: Trong văn bản “ Trong lòng mẹ”, Nguyên Hồng đã rất chú trọng tới việc 

miêu tả ngoại hình đêû làm nổi bật thế giới nội tâm nhân vật. Em hãy lấy dẫn 

chứng để chứng minh điều đó qua nhân vật bé Hồng trong cuộc đối thoại với bà 

cô? 

Câu 3: Những chi tiết nào thể hiện tâm trạng của lão Hạc sau khi bán cậu vàng? 

Tâm trạng của lão như thế nào? Qua đó bộc lộ rõ đựơc nét đẹp nào trong nhân cách 

của lão? 

Câu 4: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu trong văn bản 

“Tức nước vỡ bờ” của Ngơ Tất Tố? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 

Câu 1: Tóm tắt ngắn gọn, trôi chảy, đầy đủ các ý sau: ( 2.đ) 

- Sắp đến giao thừa cửa sổ mọi nhà đều sáng rực và ngoài đường trời rét dữ dội, 

một em bé gái nhà nghèo mồ côi mẹ đi bán diêm. Suốt cả ngày em không bán đựợc 

que diêm nào, bụng đói cật rét, em ngồi nép trong một góc tường giữa hai ngôi 

nhà. 

- Em muốn sưởi ấm và đánh liều quẹt một que diêm, diêm cháy sáng lên một lò 

sưởi hiện ra trước mắt, diêm tắt lò sưởi biến mất. 

- Em quẹt tiếp que diêm thứ hai, bỗng hiện ra một bàn ăn sang trọng, diêm tắt bàn 

ăn cũng không còn. 

- Em quẹt que diêm thứ ba, hệi ra trước mắt em là một cây thông lộng lẫy, em đưa 

tay về phía cây thì diêm tắt. 

- Đến que diêm thứ tư được quẹt lên em thấy h/ảnh bà đang mỉm cười và em đã 

quẹt tiếp những que diêm còn lại trong bao, em thấy cả hai bà cháu bay vụt lên cao 

cao mãi, họ về chầu Thượng đế. Em bé đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. 

Câu 2: Nêu được các dẫn chứng qua nhân vật bé Hồng (2 điểm) 

 Lòng tôi thắt lại, khoé mắt cay cay 

 Nước mắt chảy ròng ròng, đầm đìa. 

 Cười dài trong tiếng khóc, 

 Cổ họng nghẹn ứ lại nói không ra tiếng… 

Phân tích đựơc hiệu quả: Diễn tả sâu sắc, sinh động nỗi đau khổ xót xa, tủi nhục 

của Hồng trước thái độ châm chọc tàn nhẫn của bà cô.(1 điểm) 

Câu 3: Tâm trạng lão Hạc thể hiện qua chi tiết: 

 Lão cố vui, cười như mếu, (0,25đ) 

 Mắt ầng ậng nước, mặt co rúm lại. (0,25đ) 

 Ép cho nước mắt chảy ra. (0,25đ) 

 Mếu máo, hu hu khóc. (0,25đ) 

→ Tâm trạng đau đớn, xót xa, ân hận và day dứt khi lừa bán cậu Vàng. (0,5 đ) 

Bộc lộ nét đẹp trong nhân cách : Rất mực lương thiện, nhân hậu, tâm hồn trong 

sáng cao đẹp của lão Hạc.(0.5đ) 

Câu 4: Cảm nhận đúng đắn hành văn diễn đạt, trình bày chữ viết tốt, mạch lạc 

(2.đ) 

 


